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Niemand is zo wakker 
 

Historische roman over het leven van Spinoza 

door Andrea Voigt 
 

Over het boek 

Benedictus de Spinoza (1632-1677) zoekt 
in zijn filosofie naar ‘bestendig geluk’, 
een geluk dat altijd voelbaar kan zijn, los 
van gemis of verdriet.  

Zelf heeft de filosoof op jonge leeftijd zijn 
ouders, broer en zus verloren, hij is 
verbannen uit de joodse gemeenschap en 
durft zijn boeken niet uit te geven uit 
angst voor vervolging. 

In zijn laatste jaren huurt hij een kamer 
bij een schilder en zijn gezin in Den Haag 
en blikt hij terug. Heeft hij zich kunnen 
overgeven aan het leven en aan de liefde 
– voor anderen, God en zichzelf? En 
heeft hij het bestendige geluk weten te 
bereiken? 

Een fijnzinnige karakterschets van een 
even bange als moedige wijsgeer, en een 
menselijk en actueel verhaal dat trouw is 
aan de historische feiten. 
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